
 

Sai Ram, lieve mensen, 
 

Er komen inspirerende dagen aan, om maar met de inhoud van 
deze nieuwsbrief in huis te vallen! 

Dat neemt niet weg dat we ons in de aanloop daarvan praktisch, 
mentaal, subtiel en spiritueel kunnen voorbereiden op de komst 
van een groot Meester. Tenminste mocht je resoneren met Zijn 

manifestatie van Consciousness (Bewustzijn). 

Simpelweg: Mohanji spreekt je aan en zo niet ben je mogelijk 
nieuwsgierig hem te ontmoeten. Hoe dan ook word je een 

ervaring rijker! 

Tip ! Hou Mohanji Nederland fb en/of de website in de gaten! 

Verder in deze mei editie o.a.: 

Rubriek ‘Mijn eerste ervaring …’  Jack Wever 

Hoe Mohanji in ons leven kwam… 

In Memoriam: Yogatah (Joke) Bootsma 
 

5 mei (Zondag) Conscious Walking Onderdijk 08:30 uur 

Warme groet en enjoy, 

Love, Carla & Kannaiah 

 

Mei 2024 

NEDERLAND 
GKS 
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Maandagenda 

Mei 
 (School) meivakantie 27 april t/m 12 mei 

 
5 mei (Zondag) Conscious Walking Onderdijk 08:30uur 

 

6 mei (Maandag)  Rudrābhiśekam 19:30uur 
 
9 mei (Donderdag)  Hemelvaartsdag  
 
12 mei (Zondag)  Bhajans 10:30uur 

  
13 mei (Maandag)  Rudrābhiśekam 19:30uur 
 
19 mei (Zondag)  1ste Pinksterdag 
 
20 mei (Maandag))  Rudrābhiśekam 19:30uur 

 2e Pinksterdag 
 
27 mei (Maandag)  Rudrābhiśekam 19:30uur 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
  

Sai Ram lieve mensen, 
 
Het verzoek van Carla of ik wat wilde schrijven in deze nieuwsbrief.  
Nou, daar begin ik maar te spitten in het verleden. 
 
Ik ben Jack Wever, geboren en getogen in Grootebroek.  
Ik woon momenteel samen met mijn lieve vrouw Barbara en 3 kinderen: 
Guurtje, Joes en Benja + bonus dochter Pam in het mooie Bovenkarspel! 
 
We beginnen bij het begin. Ik kom uit een gezin van 8 kinderen en 2 
ouders. Helaas was mijn oudste broer na 18 dagen overleden vanwege 
hartproblematiek. Nu is het aantal dus helaas 7.  
Ik heb mijn jeugd als goed ervaren. Vroeger heb ik veel jongens dingen 
gedaan met vrienden, zoals vuurtjes maken op de bolk.  
Ik heb de lagere school doorlopen en daarna Lagere technische school 
(LTS) gedaan. Daarna heb ik de slagersvakschool doorlopen met succes.  
In mijn jongere jaren heb ik mijn motorrijbewijs gehaald. Hier heb ik veel 
van mogen genieten. In de vakanties ben ik met mijn motor en een vriend 
naar Noord-Engeland, Zuid-Schotland en Oosterrijk gereden. Ook heb ik 
op diverse circuits gereden met mijn motor in Oosterrijk.  
 
In 1978 heb ik de slagerij van mijn vader overgenomen. Het jaar daarop 
heb ik de slagerij vernieuwd. De jaren daarna werd het Streekhof 
uitgebreid en werd ik geïntegreerd in het winkelcentrum! Dit waren voor 
mij heel veel ontwikkelingen in een korte periode.  
 

Rubriek ‘Mijn eerste ervaring …’ 



 
  

Eind het jaar 2000 ben ik gestopt met de slagerij.  
Als ik nu terugkijk naar deze tijd, vond ik het een leuke maar drukke 
periode. Ik had in 20 jaar tijd +- 20 dagen vakantie. Zou ik het niet gedaan 
hebben? Dat wel, want ik heb er veel van mogen leren en ook genieten! 
 
In 2001 ben ik bij een Hovenier gaan werken. Later bij AB (agrarische 
uitzendbureau) in dienst. Vanuit daar ben ik uitbesteed aan de Gemeente 
in Hoorn. Daarna heb ik nog een hele tijd gewerkt bij de Hoornse 
kinderboerderij.  
 
In Mei 2003 heb ik mijn Barbara leren kennen. De jaren daarop werden 
mijn 3 kinderen geboren. Wij zijn in 2013 samen een Educatief 
Therapeutisch Zorgcentrum (ETZc) en Zorgboerderij begonnen voor 
mensen met een hulpvraag van 12 tot 120 jaar. Tot op heden werken wij 
nog steeds samen bij ETZc BIJ De Boerentuin.  
 
Een paar jaar geleden heb ik een bloedprop in mijn hersenen gehad.  
Op dat moment is er gelukkig snel actie ondernomen door mijn vrouw. 
Hierdoor heb ik geen ernstige schade opgelopen. Alleen is mijn geheugen 
hierdoor wat achteruitgegaan. Dit vind ik af en toe wel erg vervelend. 
Maar ik ben blij dat ik verder nog alles kan.  
Ik heb wel logopedie moeten volgen omdat ik in het begin wat moeite had 
met mijn spraak.  
 

Rubriek ‘Mijn eerste ervaring …’ 



 
  

In 2023 kwam ik bij deze mooie tempel terecht. Dit was naar aanleiding 
van een ontmoeting met Kethees in de supermarkt.  
Ik ben een nieuwsgierig mens en wil graag nieuwe dingen leren.  
Ik vroeg Kethees wat de 3 stippen op haar voorhoofd betekenden.  
Zij was zo aardig om mij dit uit te leggen en te vertellen dat er een tempel 
is in Onderdijk. In mijn nieuwsgierigheid ben ik hier naartoe gegaan.  
Ik ben erg blij dat ik dit heb gedaan. Deze Tempel heeft mij veel mooie 
dingen gebracht. Niet alleen tastbare dingen maar ook mentale en 
spirituele dingen. Wat ik het meest bijzondere vind, is dat ik binnen het 
jaar 3 meesters heb mogen ontmoeten! Dit waren: Mohanji, Mahant Sri 
Parameswar Bharti Maharaj (Bapu) en Paramahamsa Vishwananda.  
 
Door alle gebeurtenissen in mijn leven, wordt mijn leven bijzonder.  
Zo heeft ieder zijn eigen bijzondere leven. Dank jullie wel voor het lezen 
van mij verhaal.  
Dank aan Carla en Kannaiah voor de mooie tempel die hun openstellen 
voor ons allen.  
 
Groeten, 
 
Jack Wever 
 

Rubriek ‘Mijn eerste ervaring …’ 
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Hoe MOHANJI in ons 
leven kwam 

 
 

Onze eerste ervaring 
 
Het was tijdens een vakantie waarin we naar you-tube filmpjes keken van 
Mohanji. We waren benieuwd naar deze Meester die ‘onze’ Swami Gopala 
Krishna verrassend genoeg, en zeker voor Hem ongebruikelijk, had 
uitgenodigd naar Zijn ashram te komen in 2018.  
 
Onze vakanties brachten we doorgaans in India door met bezoeken aan 
Sathya Sai Baba en Swami Gopala Krishna’s ashram. In januari 2019 
weken we daarvan af door naar Mauritius te gaan. Hoewel een prachtig 
eiland, mistten we verdieping, sathsang*, tempelbezoek maar vooral onze 
Swami.  
We schreven Hem een brief met de vraag of Hij ondanks Zijn fragiele 
gezondheid nog één keer naar Onderdijk wilde komen, waar Hij tot onze 
grote vreugde mee instemde. 
 
* Sathsang: Een spirituele bijeenkomst of ontmoeting die bedoeld is voor een uiteenzetting. Alsook het 
samenzijn dat spirituele verheffing stimuleert. 
 
Ondanks onze bezoekjes aan lokale (Sai) bijeenkomsten in Mauritius en 
een ontmoeting met Swami Ajay bleek toeristische invulling niet 
voldoende. 
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Onze afstemming op Mohanji werd onderdeel van onze dag. We luisterden 
samen naar you-tube filmpjes en kregen er geen genoeg van!  
 
We hadden nooit kunnen bedenken dat deze Mohanji, van ‘you-tube’, zeg maar, 
onze Sai Tempel zou gaan bezoeken.  
Na Swami Gopala ’s (Mahasamadhi) overgaan in juni 2020 hadden we tijd nodig 
te kalibreren, Zijn verlies te verwerken, en waren we geenszins van plan Swami 
‘in te wisselen’ voor Mohanji. We waren niet voor niets jaren met Swami GK 
opgelopen. 
 
Een telefoontje van Sita, een toegewijde volgeling van Swami die vertaalwerk 
voor Mohanji op zich had genomen, met de vraag of we Mohanji wilden 
ontvangen in de tempel luidde een nieuwe fase in. Aanvankelijk toch wat 
sceptisch stemden we in, waarbij ons 3 dagen van voorbereiding restten, Mohanji 
en Zijn gevolg ‘Swami waardig’ te verwelkomen in een volle tempel. Mijn hemel 
wat een gebeurtenis! Het werden onvergetelijk mooie dagen! 
 
 



 
 

Onze stille wens: ‘sathsang met vraag en antwoord’, waarin Mohanji moeiteloos 
vragen kon beantwoorden en topics ter sprake bracht, bleek in vervulling te 
gaan. Mohanji begreep onze gevoelens van gemis, en verwarring, van … ruilen 
we nu Swami in? Met veel geduld en empathie voor wat betreft onze constante 
referentie aan Swami, viel uiteindelijk het kwartje: de vingerwijzing van Swami 
in 2018 door Mohanji uit te nodigen met daarin de boodschap !  wees niet 
afhankelijk van mijn vorm! Go beyond! 
 
Inmiddels hebben we vele ervaringen met Brahmarishi Mohanji opgedaan.  
Een groot Meester! 
 
 

Mohanji Nederland 
 
Tijdens het 1ste bezoek werd Mohanji begeleidt door Dolf en Ideke, een Nederlands 
echtpaar, die Mohanji hadden ontmoet in Assisi, Italië. 
 
Dolf kreeg na Mohanji ’s bezoek aan Nederland de opdracht de Stichting Mohanji 
Nederland op te richten, het zoveelste land in de Mohanji Organisatie. Een aantal mensen 
die met Swami GK verbonden waren maken daar inmiddels deel vanuit. Een mooie 
ontwikkeling! 
 
Mohanji heeft duidelijk haast met het opzetten van ashrams over de hele wereld. Een 
zogenaamde ‘grid’ van gemeenschappen die Hij kan beschermen in deze grillige tijd. Hij 
reist continu om deze plekken te activeren o.a. door middel van prana*pratishta’s (inblazen 
van energie in een beeld) te realiseren. Veilige havens voor nu en de toekomst. 
 
*Prana: Het betekent adem en wordt beschouwd als de leven gevende kracht, de universele energie die in en tussen ons 
stroomt en ons verbindt met alle andere levende wezens. We zijn ondergedompeld in prana, het stroomt om ons heen en door 
ons heen als stromingen in een rivier. 
 



 
 

Sai Tempel in Onderdijk 
 
Wij vallen niet onder de Mohanji Organisatie in het algemeen, noch onder de 
Stichting Mohanji Nederland. Wat dat betreft hebben we een ‘status aparte’. 
De Sai Tempel bestaat ruim 35 jaar en is vanaf 2002 een op zichzelf staande 
ANBI-stichting geïnspireerd door Swami Gopala Krishna. 
 
De Mohanji Organisatie heeft inmiddels vertakkingen in vrijwel alle werelddelen 
en sinds kort een overkoepelend 9-koppig bestuur, waar Dolf deel vanuit maakt. 
De Mohanji organisatie maakt gebruik van protocollen die nodig zijn in een 
groeiende organisatie bij o.a. het organiseren van evenementen, het geven van 
workshops en het opleiden van vrijwilligers.  
 
De Sai Tempel daarentegen is klein, onafhankelijk en kan flexibel meebewegen. 
De samenwerking zou je kunnen omschrijven als co-operatief met een 
gezamenlijk doel. 
 
 
4e bezoek van Mohanji aan Nederland 
 
Wij zijn ongelooflijk blij dat Mohanji voor de 4e keer op rij Nederland komt 
bezoeken en tijd vrijmaakt in Zijn overvolle agenda ons wederom te ontmoeten 
in de Sai Tempel! 
 







 
 

HET ABSORBEREN VAN NEGATIVITEIT  !"# 
 

Bomen verbruiken kooldioxide en geven zuurstof af wat goed is voor het menselijk bestaan. 
Op dezelfde manier is de koe het enige dier op aarde dat het vermogen heeft om de 
negatieve energieën van de samenleving op te nemen en alleen positief materiaal vrij te 
geven. 

We zouden koeien moeten respecteren omdat ze goed voor ons zijn. Ze zijn altijd meditatief 
en niet-agressief. Koeien zijn vreedzame, subtiele wezens die nooit betrokken zijn bij 
conflicten en gevechten. Zij die koeien respecteren zijn spontaan sattvisch van aard.  

De Hindu geschriften zeggen dat het lichaam van de koe de verblijfplaats is van vele 
godheden. Elke godheid heeft een functioneel doel. Dit doel wordt vervuld door de koe.  
Het omvat zuivering van het grove tot het ultieme subtiele.  

Bovendien zijn sattvische wezens erg gevoelig en absorberen ze veel gifstoffen en 
negativiteiten in een fijnstoffelijke vorm uit hun omgeving. Zo wordt de wereld gezuiverd. 
De koe slaat deze negativiteit en gifstoffen op in haar lichaam en vernietigt ze bij haar dood.  

De koe absorbeert alle negativiteit van de samenleving op een subtiel niveau, slaat het op 
in haar lichaam en geeft alleen goede dingen vrij, zoals melk, mest en urine, die het leven 
voeden. Het zijn allemaal medicijnen die worden toegepast in de Ayurveda. Ze worden 
allemaal gebruikt in onze ceremonies en erediensten, evenals op boerderijen en voor de 
biologische teelt van gewassen. De mest van een koe is ook antiseptisch. De mest van een 
koe, die ‘zuiver’ materiaal eet, heeft geen geur. We strooien het over onze tuin en op de 
grond om het antiseptisch te maken. 

 



 
 

Daarom zou het vlees van een koe niet gegeten moeten worden, want op 
subtiel niveau bevat het alle giftige stoffen van de wereld die het elk moment 
absorbeert uit de samenleving. Mensen die koeien slachten en hun vlees eten, 
lopen extreem slecht karma op en besmetten ook zichzelf ernstig.  

In de komende tijden zal de mensheid het cont(r)act nog meer schenden.  
Ze zullen koeien slachten, zelfs kalveren en zwangere koeien, en melk stelen 
van de kalveren. Ze zullen immens lijden onder de daaruit voortvloeiende 
gevolgen. 

~ Mohanji 

De runderteelt lijkt tegenwoordig stevig op weg zonde‘bok’ te worden als 
oorzaak van het veranderde klimaat.  

Laten we wel zijn… Een koe is een prachtig complex levend organisme! Géén 
machine, waarbij ze énkel moet produceren. 

 



 
 

Zonnevlammen 
“…het menselijk bewustzijn kan ongetwijfeld aanzienlijk stijgen.” 

 
 De verwachting is dat onze zon de komende jaren steeds actiever zal worden.  

“Een zonnevlam is een explosie op het oppervlak van de zon, die ontstaat doordat 
energie die normaliter wordt beteugeld door de magnetische velden van onze 
moederster, plots vrijkomt.  

Zonnevlammen worden – afgaand op hun intensiteit, oftewel de hoeveelheid energie 
die ze uitstralen – in drie verschillende klassen ingedeeld. 

• C-klasse zijn kleine uitbarstingen  
• M-klasse zijn matige uitbarstingen  
• X-klasse zijn zeer krachtige explosies op het zonoppervlak.”  

§ (Bron Scientias) 

“ Zonnevlammen en zonne-uitbarstingen kunnen radiocommunicatie, 
elektriciteitsnetten en navigatiesignalen beïnvloeden…“ (Nasa) 

“Zonnevlammen en zonnewind hebben effect op het Centrale Zenuwstelsel. 
Zonnevlammen kunnen ervoor zorgen dat we ons nerveus, angstig, bezorgd, 
ongedurig, duizelig, bibberig, geïrriteerd, lethargisch en uitgeput voelen, 
hartkloppingen hebben en vergeetachtig zijn, ons misselijk en ongemakkelijk voelen, 
stramme spieren, langdurige druk in ons hoofd en hoofdpijn hebben. Er worden 
verstoringen van het zicht gemeld, problemen in het binnenoor, oorsuizen, keel- en 
schildklierproblemen, koude voeten, en zelfs vreemde symptomen als een droge tong. 

Zonnestormen beïnvloeden het centrale zenuwstelsel, alle hersenactiviteit (waaronder 
evenwicht), alsook gedachten en alle mentaal-emotionele fysieke reacties. Niet zo gek 
dus dat je tijdens een zonnestorm merkt dat er meer gedachten activiteit is en emoties 
plotseling heftig kunnen opspelen. 

 



 
 

Het is nieuwe informatie die binnenkomt en via het zenuwstelsel door je 
lichaam verdeeld wordt. Het lichaam moet zich aanpassen aan deze nieuwe 
informatie en dat kost veel energie. Ze hebben een krachtig effect op onze 
cellen, waardoor ons cel-geheugen ontwaakt en 
opgeschoond wordt. Je kunt dit ervaren in de vorm van een hitte aanval. Je 
lichaamstemperatuur stijgt letterlijk.  
 
Een zonnestorm trekt als het ware als een magneet oude energieën omhoog 
laat deze uiteen vallen. Het ondersteunt je ontwaken en bewustwording. 

red…. zorg voor extra rust en drink veel water. En wat je ook doet, onthoud dat 
onze systemen opnieuw worden gekalibreerd om ons, uiteindelijk, op een veel 
hogere frequentie te laten resoneren.”  
(SallyJane | The Awakening) 
 
“Als we een plan hebben om gebruik te maken van deze veranderlijke natuur, 
als we genoeg mensen voorbereiden die de nodige ‘sadhana’ hebben, die de 
nodige focus in zichzelf hebben, dan kan het menselijk bewustzijn zeker veel 
gemakkelijker stijgen dan in andere tijden.  
 
Op die manier is het iets gunstiger, maar je moet begrijpen... Het is als volgt, 
als de wind waait, dan vlieg je moeiteloos tegen de wind in.  
Stel dat je in de verkeerde richting vliegt, dan stort je neer.  
De wind waait gewoon, niet om je te laten vliegen, niet om je te laten 
neerstorten, hij waait gewoon. Maar het is aan jou of je de wind gebruikt om te 
vliegen of om neer te storten.  
 
Als we genoeg mensen kunnen samenbrengen die de focus en spirituele 
kracht kunnen opbrengen, kan het menselijk bewustzijn ongetwijfeld 
aanzienlijk stijgen.” (Sadguru) 
 



 
 

Een mooi neveneffect van zonnestormen: op hogere breedtegraden kan noorderlicht ontstaan 
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De VOETEN van de Guru, heilige, etc.: 
 

Adi Shankaracharya zegt hierover: “men kan fysieke schoonheid hebben, 
een mooie echtgenote, roem en rijkdom, maar als de geest niet gefixeerd 
is op de lotusvoeten van de Guru, dan hebben alle andere 
verworvenheden geen zin.   
 
De voeten van de Guru symboliseren het opgeven van iemands ego en 
het zoeken van toevlucht. Ook stroomt shakti naar buiten vanuit de 
voeten van de Guru en de discipel kan hier toegang toe krijgen door ze 
aan te raken, maar we moeten ontvankelijk zijn om deze energiestroom 
te accepteren. In de geschriften staat dat alle pelgrimstochten en 
goddelijke wezens zich in de voeten van de goeroe bevinden.”  
 
Het zal jullie in de tempel niet ontgaan zijn… De zwartmarmeren 
voetafdruk (Pada) van Swami Gopala Krishna en de ‘Paduka’s of 
chappals’ (slippers) van Sathya Sai Baba op het altaar. 
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In 2014 vroeg Swami Gopala Krishna om tekenpapier. Tot onze stomme 
verbazing liet Hij Zijn voetafdruk achter op 28 bladen papier, als teken 
van “Zijn Presence” voor de therapeuten onder ons. 
 
Bij binnenkomst in de tempel deden we bij alle 4 bezoeken van Swami 
Gopala Krishna de voetwassing, als eerbetoon en teken van welkom.  
Hij merkte een keer op vooral de hiel niet te vergeten. 
Achteraf herinner ik me achter Swami aanlopend - op de band naar de 
Gate - op Schiphol, dat er een wolk van amrit (nectar) geur me tegemoet 
kwam. Hij glimlachte bevestigend op mijn verrukte inhalerende reactie.  
 
‘Padas’ (voetafdrukken) zijn inmiddels ook gemaakt voor de MCB centers 
van Mohanji - door ‘onze’ Koen.  
Recent zijn er ‘Padas” gerealiseerd van en voor Devi Amma - een Saint 
in Whitefield, Bangalore door een Indiase kunstenaar. 
Diegenen onder ons die in de gelegenheid zijn naar India te reizen 
grijpen wat graag de kans aan Haar te bezoeken…  
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Er wordt gesproken over vier soorten Meesters,  
door Ganeshananda Giri, de op éen na laatste devotee die Sai Baba (Shirdi) nog 
zelf heeft meegemaakt en die 107 is geworden. 
 
• De ene is als water – alle dieren (honden, katten, varkens etc.), religies en 

‘kasten’ drinken water – ieder naar eigen wens. 
• Een ander is als een bloem die geur verspreidt naar iedereen. 
• Weer een ander is als een alchemist die zijn discipelen maakt zoals zichzelf. 
• De laatste is als vuur ! en laat zijn discipelen over vuur lopen, zijn bevelen 

worden opgevolgd zonder vragen. 

Ganeshananda Giri’s gedrag doet denken aan de laatste…  
Interessant is zijn leeuw en lam aspect. Hij was als vuur als het ging om zijn werk 
voor Babaji (Shirdi) voorelkaar te krijgen.  
“Hij verwende iedereen die van/met Mohanji kwam met veel liefde, vriendelijkheid 
en respect… Bij een ontmoeting informeerde hij vriendelijk naar onze reizen, 
draaide zich dan ieens om en schreeuwde naar iemand die daar stond, omdat hij 
iets verkeerds had gedaan.  
Vervolgens draaide hij zich om en vroeg of we al te eten hadden en vroeg iemand 
om iets voor ons te halen of alleen koffie. Dan draaide hij zich weer om en 
schreeuwde tegen iemand die was komen opdagen met een of ander probleem. 
Het gebeurde vrijwel achter elkaar en was hilarisch en verwarrend.” 
 
Maharaj’s (Bapu) gedrag was ook wisselend, zoals sommigen van jullie bemerkt 
zullen hebben…! 
 
Van Mohanji  weten we dat Hij als vuur, Shiva, kan zijn! 
Ook onze Swami Gopala Krishna en Sathya Sai Baba waren niet van de poes.  
Als een Meester je corrigeert, brandt Hij het Karma van je af! 

Uit het Boek ‘Baba’ van Rajesh Kamath 
(vrij vertaald)  

 



 
 

‘’Jij kiest jouw guru niet. Je hebt een zekere affiniteit met je guru, maar 
het is de guru die jou kiest en dat kiezen van de guru vond eigenlijk al 
lang geleden plaats.  
 
Je beseft het misschien niet, je weet het misschien niet, maar op het dat 
een discipel of een devotee in de wereld geboren wordt, wordt de guru 
‘verwittigd’.  
 
Natuurlijk is het de rol van de Meester om die devotee te gaan zoeken, 
waar hij zich ook bevindt, in welke uithoek van deze wereld hij zich ook 
ophoudt. Soms vindt de guru excuses om ergens heen te gaan, waar 
eigenlijk niets is en dan vraag je je af: ‘Waarom gaat hij daarheen?’’’ 

Uit het boek ‘JUST LOVE’ van Vishwananda 
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Krantenartikel 
 
Pal na onze reis naar India werden we gebeld door een journalist van het 
Noord Hollands Dagblad. Hij had over de tempel gehoord en vroeg of hij 
ons mocht interviewen voor een stukje in de wekelijkse rubriek: 
‘Tussen hemel en Aarde’. Het interview en de fotoshoot vond plaats op 
maandag 11 maart ’24.  
 
Op 5 april verscheen het artikel in de krant. 
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HUISHOUDELIJKE ZAKEN 
 

Het lijkt soms vanzelfsprekend dat de Sai Tempel al jaren draait op 
vrijwilligers. Prachtig, dat we al zo lang functioneren. Hierbij hebben we wel 
jullie hulp nodig! Soms weet je gewoon niet wat je zou kunnen doen en 
daarom hebben we puntsgewijs uiteengezet waar jullie als ‘vaste’ 
tempelbezoekers ons mee kunnen helpen. Hiermee creëren we draagvlak 
en continuïteit.  

De do’s-en-don’ts in de Sai Tempel/Levensschool 
 
• Op de maandagavonden graag anticiperen op stilte… 
• Geef Kannaiah de tijd voor zijn voorbereidingen. 
• De tempel stil verlaten voor de achterblijvers na de pooja/meditatie. 
• Zet geen bekertjes met inhoud op het witte kleed. 
• Check even of er vibhuti (as) op je stoel ligt en klop het eraf. 
• Zet je stoel recht en/of leg gebruikte kussentjes terug. 
• Participeer in het uitdelen van Prasad (geofferd voedsel) en schenk 

koffie/thee in voor elkaar.In 
• Indien na afloop van de Rudrabishekam er Sathsang is in de tempel, 

gooi je bekertjes (bio afbreekbaar) en bordjes in de desbetreffende 
afvaltrolleys. 

• Voor de Bhajans op zondag liggen er instrumenten achter in de gang 
en liedboeken in een krat met vertaling van de bhajans die je mee de 
tempel in kan nemen en graag terugleggen. 

• Voor vibhuti, stoelen/kussentjes geldt hetzelfde… 
 



 
 

• Meegebrachte vegetarische lunch items graag uitstallen op het buffet (in 
de bieb) en indien nodig in de koelkast zetten. 

• Afbakbroodjes en dergelijke liever niet, gezien oven opwarmtijd maakt 
dat iemand de bhajans moet missen. 

• Toiletten checken en zo nodig onder het fonteintje gemorst water 
droogdweilen. 

• Vaatdoekjes uithangen, niet op een prop. 
• Flesjes Abishekam water retourneren. 
• DENK AAN DE NAASTE (no 47) BUREN ! " # 

DE UITRIT VRIJHOUDEN  
HIJ WERKT BIJ DE BRANDWEER $ 
 
LET’S WORK AS A TEAM TO KEEP THIS PLACE CLEAN 

 
DANK JULLIE WEL 

% 

 



 
 

Zondag 5 mei 

Verzamelen bij de kerk van Onderdijk: 08:25 uur  

Start: 08:30 uur  

We verzamelen om 08.25 uur bij de kerk in Onderdijk en lopen rustig 

richting de dijk.  

We genieten aandachtig en sluiten de wandeling af met een heerlijke 

kop thee in de tempel.  

De wandeling duurt ongeveer een uur, waarin we een half uur 

Conscous Walking doen.  

Aanmelden kan via e-mail: metadevries90@hotmail.com  

Sportieve groet,  

Hester, Ank & Meta  

 

Conscious Walking Onderdijk  
 



 
 

In de vroege ochtend van 10 April 24 heeft Joke Bootsma haar laatste adem op deze 
aarde in het bijzijn van haar geliefde Gré uitgeblazen. 
Bescheiden en ingetogen met een zeldzaam gevoel van overgave doorliep ze het 
ziekte proces, weliswaar met zorg voor Gré die achterblijft. 
 
Haar droge humor en haar betrokken aanwezigheid in de tempel blijven ons bij.  
Ze sprak zo min mogelijk over haar ziek zijn. 
Op een van haar laatste tempelbezoeken vroeg ik diplomatiek: “hoe slaap je, Jook?” 
Waarop ze antwoordde met die grote glimmende bruine ogen en een ondeugend 
lachje: “met m’n ogen dicht!” 
 
Joke was meer dan 20 jaar een vaste bezoeker van onze tempel! 
De laatste weken volgde ze de activiteiten van de tempel via de zoom. 
Haar liefde voor de Meesters en met name Sathya Sai Baba was de constante focus 
in haar leven! 
In haar steeds kleiner wordende werkelijkheid bleef er geen ruimte meer over voor 
wereldse afleiding. 
 
Met deze gerichtheid twijfelen we er geen moment aan dat ze aan de voeten  
van haar geliefde Sathya Sai Baba is gearriveerd. 
We zullen haar aanwezigheid en humor missen! 
 
Mooie reis, Yogatah ! 
 
Lieve Gré,  
bij deze sturen we je alle licht, kracht en  toe  
 

In Memoriam  
Joke Bootsma 







 
 

BESTUUR STICHTING SRI SAI  
MANDIRAM 
  
Bas van Velzen (Voorzitter) - info@gks-holland.nl 
Natascha Chandansingh (Secretaris) - 
nchandansingh@gmail.com 
Kirupa Ratnam (Penningmeester) - kirupatamil@hotmail.com 
Joram van Velzen - joram199871@gmail.com 
Marianne Spruit - f.spruit7@upcmail.nl       

LOCATIE SRI SAI MANDIRAM 
(SAI TEMPEL) 
 
Van Velzenstraat 49A, 1693 CV Wervershoof 
(Onderdijk) 
Bas (Kannaiah) van Velzen 0228 855128 
info@gks-holland.nl  
www.gks-holland.com  
www.srisomasaiskandaashram.org  

KOPIJ VOOR DE NIEUWSBRIEF  
 

Inleveren als (Word) bijlage naar: 
 info@gks-holland.nl voor de 23ste  

van de maand. 
 

Colofon: 
GKS Nieuwsbrief mei 2024 
Opmaak: Natascha Chandansingh 
Eindredactie: Bas (Kannaiah) & Carla 
info@gks-holland.nl 
basencar@quicknet.nl 
levensschool@gks-holland.nl 
www.gks-holland.com 
 

 
 
 

“Een Meester is een brandende kaars en zodra je in de 
buurt van de 'brandende kaars' komt, vat de andere 

kaars vanzelf vlam. Het is dus niet zo dat de Meester 
licht geeft en vervolgens geen licht meer heeft. Het is als 

het delen van het licht dat vele kaarsen in de wereld 
omvat, 'aangestoken kaarsen' waardoor de wereld nog 

helderder wordt.” 
 

~ Mohanji ~ 
 

NIEUWSBRIEF  
 

Kent u iemand die geïnteresseerd is en 
de nieuwsbrief nog niet ontvangt, 

laat het ons dan even weten! 
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