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LOCATIE SRI SAI
ACTIVITEITEN MAART VANDIRAN (SAI TEMPEL)

Van Velzenstraat 49A

RUDRABISHEKAM (LINGAM-CEREMONIE): 1693 CV Wervershoof (Onderdijk)
Elke maandag om 19:30uur.
28 februari Mahashivarathri Contact:
Bas (Kannaiah) van Velzen
0228 855128
BHAJANDIENSTEN: infoegks-holland.nl
Zondag 13 maart 10:30uur bhajandienst + aansluitend concert van
Mantra Vibes www.gks-holland.com
Zondag 27 maart bhajan oefensessie www.srisomasaiskandaashram.
org
M) BELANGRIJKE DATA
- Er zijn geen corona maatregelen meer 28 februari: Maha Shivaratri
- Wij merken dat er steeds meer behoefte is aan bhajan 13 maart: Bhajandienst & concert

oefensessies. In principe staan deze voor de 4e zondagen van de
maand, maar we plannen ze niet vast in. Overleg dit vooral
onderling, bijvoorbeeld via Facebook. De tempel is uiteraard altijd
open.

BESTUUR STICHTING SRI SAI MANDIRAM EMAIL ADRESSEN
Bas van Velzen (Voorzitter) infoegks-holland.nl
Natascha Chandansingh (Secretaris) nchandansinghegmail.com
Kirupa Ratnam (Penningmeester) kirupatamilehotmail.com
Joram van Velzen joram199871legmail.com

Marianne Spruit f.spruit7eupcmail.nl



Concert Mantra Vibes

Sai Ram lieve mensen,

Afgelopen maandag moesten we de Abishekam onverwachts aan ons voorbij laten gaan.
Een griep hield ons aan huis gekluisterd. Terwijl ik dit schrijf voel ik me al stukken beter en ga er vanuit
dat het herstel eerdaags volledig zal zijn.

Concert Mantra Vibes zondag 13 maart

Deze 4 man/vrouw formatie belooft ons te overgieten met prachtige mantra muziek. Ook tijdens de
Bhajans, voorafgaand aan het concert, spelen en zingen de muzikanten mee.

Diepak Ramjiawan, Geeta Autar, Aravinda Tedjai en Awienaash Ramlal hebben allen een Sathya Sai
Baba achtergrond en zijn meer dan bekend met Sai Bhajans.

10:30 Bhajans en Aarthi

11:50 Koffie en thee.

12:15 Concert Mantra Vibes

We sluiten af met een gezamenlijke lunch. Zoals altijd vragen we jullie om iets voor de lunch mee te

nemen.




Mahashivarathri

Maandagavond 28 februari vieren we Mahashivarathri in de tempel.

Het lijkt een dag te vroeg ten opzichte van India, maar met het tijdsverschil van 4,5 uur komen we precies
goed uit!

We starten als vanouds om 19:30 uur met de Abishekam en na afloop drinken we koffie en thee. Lennart
en ik gaan daarna een tweede ronde reciteren in de tempel. Ook is er ruimte voor de devotees uit
Srilanka om hun liederen te zingen. Een derde ronde Rudram reciteren behoort tot de mogelijkheden. In
vele landen wordt de gehele nacht gezongen en gemediteerd. Voor ons is dit met werk en andere
verplichtingen lastig re realiseren, maar jullie staan vrij de Sai Tempel deze nacht te gebruiken. Vandaar
dat wij het aan jullie laten hoe deze nacht vorm te geven.

Wat is Mahashivarathri en waarom wordt het gevierd?

Mahashivarathri, "De Grote Nacht van Shiva" is één van de belangrijkste evenementen die wij in de Sai
Tempel vieren.

De veertiende dag van elke maanmaand, of de dag voor de nieuwe maan, staat bekend als Shivarathri.
Van alle twaalf Shivarathri, die in een kalenderjaar plaatsvinden heeft Mahashivarathri, het feest dat in
februari-maart plaatsvindt, de grootste spirituele betekenis. Gedurende deze nacht is het noordelijk
halfrond van de planeet zo gepositioneerd dat er een natuurlijke opleving van energie in een mens kan
optreden. Dit is een dag waarop de natuur iemand naar zijn spirituele hoogtepunt stuwt.

Om hier op een effectieve manier gebruik van te maken is in de traditie een bepaald festival ingesteld
dat de hele nacht duurt. Om deze natuurlijke opleving van energie de kans te geven zijn weg te vinden,
blijven er over de gehele wereld mensen de hele nacht wakker en houden daarbij de ruggengraat
verticaal.

Spirituele betekenis van Mahashivarathri

De legenden daargelaten, waarom deze dag en nacht zo belangrijk zijn in de yogische tradities, is
vanwege de mogelijkheden die het biedt aan een spirituele zoeker. De moderne wetenschap heeft vele
fasen doorlopen en is vandaag op een punt aangekomen waar ze erop uit is om te bewijzen dat alles
wat wij kennen als leven, alles wat wij kennen als materie en bestaan, alles wat wij kennen als de kosmos
en de sterrenstelsels, slechts één energie is die zich manifesteert.

Een paar ‘vlekken’ die wij sterrenstelsels noemen, worden over het algemeen wel opgemerkt, maar de
uitgestrekte leegte die ze in zich draagt, valt niet iedereen op. Deze uitgestrektheid, deze onbegrensde
leegte, is wat Shiva wordt genoemd. Vandaag de dag bewijst de moderne wetenschap ook dat alles uit
niets voortkomt en naar niets terugkeert. Het is in deze context dat Shiva, de onmetelijke leegte of het
niets, wordt aangeduid als de grote heer, of Mahadeva.



Elke religie, elke cultuur op deze planeet heeft het altijd gehad over de alomtegenwoordige, alles
doordringende aard van het Goddelijke. Het enige dat werkelijk allesdoordringend kan zijn, het enige dat
overal kan zijn is duisternis, nietsheid of leegte.

Betekenis van Shivarathri

Licht is een kortstondig gebeuren in je geest. Licht is niet eeuwig, het is altijd een beperkte mogelijkheid
omdat het gebeurt en het eindigt. De grootste bron van licht die we op deze planeet kennen is de zon.
Zelfs het licht van de zon zou je met je hand kunnen stoppen, daarmee een schaduw van duisternis
achterlatend. Duisternis is allesomvattend, overal. De onvolwassen geesten in de wereld hebben
duisternis altijd beschreven als de duivel. Maar als je het Goddelijke beschrijft als allesdoordringend, dan
verwijs je duidelijk naar het Goddelijke als duisternis, want alleen duisternis is allesdoordringend. Het is
overal. Het heeft nergens steun van nodig.

Licht komt altijd van een bron die zichzelf opbrandt. Het heeft een begin en een einde. Het is altijd
afkomstig van een beperkte bron. Duisternis heeft geen bron. Het is een bron op zichzelf. Het is
allesdoordringend, overal, alomtegenwoordig. Dus als we Shiva zeggen, is het deze uitgestrekte leegte
van bestaan. Het is in de schoot van deze uitgestrekte leegte dat de hele schepping heeft
plaatsgevonden. Het is die schoot van leegte waarnaar we verwijzen als Shiva.

Mahashivarathri - Een nacht van ontwaken

Mahashivarathri is een gelegenheid en een mogelijkheid om jezelf te brengen tot die ervaring van de
uitgestrekte leegte in ieder menselijk wezen, die de bron is van de hele schepping. Aan de ene kant staat
Shiva bekend als de vernietiger. Aan de andere kant staat hij bekend als de meest barmhartige. Hij staat
ook bekend als de grootste van de gevers. De yogische overlevering staat bol van de verhalen over
Shiva's mededogen. De uitdrukkingswijzen van zijn mededogen zijn ongelooflijk en verbazingwekkend
tegelijk. Mahashivratri is dus ook een speciale nacht om te ontvangen.

Het is onze wens en zegen dat je deze nacht niet mag voorbij laten gaan zonder op zijn minst een
moment te ervaren van de uitgestrektheid van deze leegte die we Shiva noemen. Laat deze nacht niet
alleen een nacht van waken zijn, laat deze nacht een nacht van ontwaken voor je zijn.




