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NEDERLAND

Na de metamorfose vansdeiSai Tempel was de
nieuwsbrief aan de beurt, teneinde het
leesplezier te verhogen: We zijn enorm blij met
deze (professionele)lay-out! De maandelijkse
nieuwsbrief versGhljntspermail'en social media.

Boekbespreking
zondag 10 april

Aansluitend op de Bhajandienst van zondag 10
april zal Ries ljsseldijk ons deelgenoot maken
van zijn onlangs verschenen boek: ‘Je bent nooit
geboren en je gaat nooit dood’.

In dit boek staan vragen als, ‘wie was je voor je
geboorte’, ‘wie ben je nu’ en ‘waar ga je na je
lichamelijke dood naartoe’ centraal. Tijdens een bezoek
aan India kwam Ries in gesprek met Swami Gopala
Krishna die hem uitlegde dat zolang jij denkt dat je de
denker en de doener bent, je in onwetendheid leeft.
Wanneer je daarentegen het eigenaarschap loslaat, en
je beseft dat er niets buiten Zijn wil plaatsvindt, ervaar
je de Eénheid.

RUDRABISHEKAM BHAJANDIENSTEN

Elke maandag Zondag 10 april 10:30uur + aansluitend
om 19:30uur boekbespreking Ries ljsseldijk

LET OP: maandag 28
maart GEEN Abishekam
We zijn op een (uitgesteld)
bezoek aan devotees over
de grens...

Warme groet,
Carla en Kannaiah

Levensschool ‘Meet-up’

Zaterdag 30 april wordt er een
‘Meet-up’ dag georganiseerd vanuit
de Levensschool.

Het wordt een leuke en relaxte dag
om elkaar eindelijk weer eens te
ontmoeten. Er is ruimte voor een
gesprek, spelletje en nog veel
meer. Niks moet, alles mag ©
Leuk om elkaar weer te zien.

Leeftijd: 18 — 38 jaar
Deelnemen? Stuur een mail naar
levensschoolonderdijk@gmail.com
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In een gesprek met Swami Gopala
Krishna vertelde Hij mij, dat de aarde
zelf het heft in handen zal nemen. De
aarde is immers een levende entiteit. De
destructieve energie die we de natuur
aandoen, zal een reactie geven. Swami
gaf ons een machtig medicijn mocht de
angst of onzekerheid toeslaan. De
mantra: ‘Om Sri Sai
Chandramoulishwara Pahimam,
Rakshamam’. ‘O vernietiger van
onwetendheid, getooid met de halve
maan (Shiva Sai), schenk mij Uw
wijsheid en laat die blijvend groeien
(Moulishwara) Bescherm en ontferm U
over mij’. Het reciteren van deze mantra,
in vertrouwen en met intentie, maakt dat
je de bescherming van Sai zal ervaren
en je geest zich zal verhelderen, zodat je
weet wat je moet doen.

Vele duizenden jaren geleden werd al
over deze tijd gesproken. ‘Kali Yuga’, de
tijd van destructie waarin we nu leven en
die tot een einde komt in de
aankomende jaren. In het epos de
‘Mahabharata’ vertelt Dharmaraja
nadrukkelijk over deze tijd. Maar ook
latere zieners, zoals Plato en
Nostradamus, hebben hun aandeel in de
voorspellingen gehad.

Een ding is zeker. Als er daadwerkelijk
een omslag komt zal eerst het ‘oude’,
dat wat niet meer werkt, moeten
verdwijnen.

Vanuit Kali gaan we over naar een
nieuwe periode. Vanuit egoisme (ik-
bewustzijn) gaan we naar een hoger
bewustzijn waar we de ander niet meer
zien als een andere ik, maar een deel
van hetzelfde bewustzijn (wij-
bewustzijn).

Onze ziel wilde graag in deze tijd van
transitie incarneren. We hebben
gekozen om hier bewust deel van uit te
maken. Deze grote transformatie
gebeurt eens in de miljoenenjaren.

Dat we in een interessante tijd leven hoef ik jullie niet te vertellen.
Het is verbazingwekkend te zien hoe de media, ingegeven van
bovenaf, eenzijdig nieuws naar buiten brengt en de wereldpolitiek
zich ‘na’ Corona massaal op de Oekraine stort. Er mensen zijn
die zich vastklampen aan het oude ‘normaal’ nu de mondkapjes
uit het straatbeeld zijn verdwenen en de zon volop heeft
geschenen. Er tevens dreiging in de lucht hangt. Angst, bewust-
of onbewust, de raga (grondtoon) van de samenleving lijkt te
worden. Dat wat je uitzendt, krijg je terug. Die reflectie is voelbaar
in- en om ons heen.

Nothlng binds you except your
‘ thoughts, e.
Nothlng limits you except yourz N
fear, —
Nothmg controls you e cept your
’\ beliefs."
Everythlng is within
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Mohaniji: "In het Indiase systeem
hebben we 1,7 miljard jaar van de
Gouden Eeuw, Sathya Yuga. Eris
geen ritueel, geen gezang, niets,
alle mensen die in die tijd bestaan
zijn van meesterlijke statuur zoals
Sai Baba. ledereen is zo, goddelijk.
Er is geen kwaad,
onrechtvaardigheid, negativiteit.

Dan komt Treta Yuga, de tijd van
Heer Rama. Dit is ongeveer 1,4
miljoen jaar.

Dat is de tijd dat de goeden en de
kwaden op deze planeet begonnen
te werken. Dit is volgens de
geschriften. Gedurende de Treta
tijd, zijn goed en kwaad op
verschillende plaatsen, niet op
dezelfde plaats. Maar ze hebben
een conflict.

Dan komt Heer Krishna's tijd,
800.000 jaar van Dwapara Yuga.
Goed en kwaad waren in dezelfde
familie.

Nu, 4000 jaar van Kali Yuga, de tijd
waarin wij ons bevinden, zijn goed
en kwaad in dezelfde persoon.
Soms is iemand goed, soms is
iemand slecht. Er is een enorm
conflict binnenin een individu."

€

Na de ingrijpende renovatie; Weg fruittuin erkmmlddels hoge~
stookkosten hebben we owﬁr‘:anmele bodem gplukk|g nog

niet bereikt! Bloemen worden meegenomen en wekelijks
worden Vélermala’s (bloemenkransen) gemaakt voor het altaar. |
Heerluke‘?Prasad (geofferd voedsel) vindt zijn weg naar Qna
maagjes. Via allerhande klussen (o.a. aanleg videocamera
voor ‘live-streaming’, verhelpen van een Iekkend wc kraant e,
aanleg buitenverlichting, graaf- entliinwerk, nisuwe opmaak
_:meuwsbrlef etc.) worden vrijwillige bugedragen aan het




Weer een andere
Guru?

Nieuwe ‘bewoner’ Sai
Tempel Onderdyjk

Maandag 14 maart jl. hebben we een foto van Mohanji opgehangen
in de Sai Tempel. Weer een andere Guru? Wel voor sommige nieuwe
mensen. Bewustzijn is Eén en heeft geen vaste gedaante nodig om
zich kenbaar te maken. Het zou weerstand kunnen oproepen bij
mensen die zich verbonden voelen met onze tempel en onze trouwe
bezoekers. Voor diegenen die zich afvragen waarom Mohaniji’s foto
wel een plaats krijgt in de tempel en andere Meesters niet, maak ik
jullie deelgenoot van wat Mohaniji ons vertelde.

Daar waar pure toewijding is aan de Meester (Swami Gopala Krishna
heeft Zijn aardse lichaam in 2020 verlaten) zal de Traditie van Meesters
die rol overnemen, zodat de toegewijden Eénheid bereiken. Wij hebben
ervaren dat na het verdriet van Swami Gopala Krishna's Samadhi,
Mohanji’s bezoek aan de tempel ons troost en kracht heeft gegeven. De
rol die Mohanji aanneemt is voor iedereen anders. Voor Carla en mij is
het een bevestiging van Swami’s energie. Hij heeft Mohanji naar ons
toegestuurd. Dankbaar en blij zijn wij met Mohanji’'s komst.

Dat brengt ons bij het heuglijke nieuws dat Mohanji voornemens s,
omstreeks juli 2022, wederom Nederland te bezoeken en daarmee ook
onze Sai Tempel. ' .

Hommage aan Swami Gopala Krishna (11 dec 21)

mohanji.org



‘Anna Dhaan
keuken gereed!

We dachten dat we klaar waren met verbouwen totdat er
een verzoek kwam een keuken te realiseren, waar
etensgeuren niet de tempel in zouden komen. Kethees
herinnerde ons eraan hoe, tijdens het laatste bezoek van
Swami Gopala Krishna in 2019, de ruimte gevuld was met
etensgeuren en dat Swami daar een opmerking over
maakte.

Het voormalige tuinhuisje was nog het enige
‘on~ontgonnen’, niet verbouwde gedeelte, die we voor
een keuken zouden kunnen gebruiken. Wederom met
behulp van: Koen, in dit geval met de vloer, Gerard voor
de elektra, Sjaak en Raymond voor het loodgieterswerk
en door Carla bij elkaar gescharrelde spullen, staat er
inmiddels een heuse ‘buitenkeuken’. We kijken uit naar
vele ‘Anna Dhaan’ maaltijden bij tempel/levensschool
activiteiten.

Mantra Vibes

We kijken terug op een
pracht concert van Mantra
Vibes in
gelegenheidsformatie.
Mochten jullie het gemist
hebben of terug willen
kijken? Bekijk het op het
GKS-Holland YouTube
kanaal.

Wij merken dat er steeds meer behoefte
is aan bhajan oefensessies. In principe
staan deze gepland voor de 4° zondag
van de maand. Maar we plannen ze niet
vast in. Overleg dit vooral onderling,
bijvoorbeeld via Facebook. De tempel is
uiteraard altijd open.

LOCATIE SRI SAl MANDIRAM BESTUUR STICHTING SRI SAl
(SAI TEMPEL) MANDIRAM

Van Velzenstraat 49A, 1693 CV Wervershoof Bas van Velzen (Voorzitter) - info@gks-holland.nl
(Onderdijk) Natascha Chandansingh (Secretaris) -

Bas (Kannaiah) van Velzen 0228 855128 nchandansingh@gmail.com
info@gks-holland.nl Kirupa Ratnam (Penningmeester) - kirupatamil@hotmail.com

www.gks-holland.com Joram van Velzen - joram199871@gmail.com
www.srisomasaiskandaashram.org Marianne Spruit - f.spruit7 @upcmail.nl
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