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Aan het eind van 2021 kan ik het niet laten om even terug te blikken op het afgelopen Sai Tempel jaar. Het is voor velen een jaar van

introspectie en reflectie geworden.

Na een periode van ‘lockdown’ in de eerste maanden konden we langzaamaan opstarten met de bhajandiensten. Daarnaast stond de

eerste helft van het jaar in het teken van het afronden van de verbouwing. Op maandag 10 mei kregen we een originele robe gedragen

door Sathya Sai Baba van Dirk. Vanaf dat moment lijkt de ontwikkeling van de tempel in een stroomversnelling te zijn gekomen. Een

officiële feestelijke opening voor de tempelbezoekers, buurt, en belangstellenden konden we door de maatregelen helaas niet geven.

Gelukkig maakte het onverwachtse bezoek van Mohanji in augustus, dit gemis meer dan goed. 

Daarnaast hebben we een aantal prachtige sathsangs en bhajandiensten gehad met lezingen van Dirk en Dolf. 

Begin december hebben we nieuwe airco’s geïnstalleerd in de Tempel en in de koffieruimte. 

In het aankomende jaar hopen we de Abishekams en de Bhajans ‘live’ te ‘streamen’. Een plan om dit te faciliteren wordt nu uitgerold.

Ik voel dat ik toch nog iets moet vertellen over het bezoek van Mohanji. Ik kan jullie verzekeren dat zijn komst niet zonder slag of stoot

ging. Carla en ik ‘kenden’ Mohanji van de vele you-tube filmpjes. Tijdens onze vakantie op Mauritius (jan. ‘18) hebben we samen uren

gekeken en daarover gesproken. Tot onze verrassing bleek Swami Mohanji in september 2018 uitgenodigd te hebben om Hem te

bezoeken in Zijn Ashram.Deze uitnodiging was wel uniek, gezien het feit dat Swami nauwelijks andere Meesters uitnodigde. 

De foto’s van het bezoek van Mohanji aan Swami waren ontroerend en mooi. Ook het eerbetoon die het Mohanji team heeft gemaakt

na Swami’s MahaSamadhi staat ons nog nabij. 

(https://mohanjichronicles.wordpress.com/2020/06/13/farewell-dearest-gopala-baba/?

fbclid=IwAR0448GR1QYKIJCZCAq9eYlg2KZTWdSoTh0WFjatKvRYhECbWsIjykE8Qko)

Swami is altijd duidelijk geweest naar mij: ’Meng je niet in andere organisaties!’ Het kan voor devotees verwarrend zijn om andere

leraren aan te halen, laat staan ze uit te nodigen. 

Toen Sita terloops vertelde en aankaartte, dat ze gehoord had dat Mohanji ooit naar Nederland zou willen komen, en of hij dan in de

Sai Tempel zou kunnen verblijven, gingen bij mij alle alarmklokken luiden. 

Een aantal dagen later zat ik op een ochtend in de tempel voor mijn ochtend ritueel. In een flits zag ik de gele stoel van Swami staan

met daarin Mohanji. Ik vergat het incident. 

Diezelfde ochtend kreeg ik een telefoontje van Sita dat Mohanji die week naar Nederland zou komen en of hij dan in de tempel en

Swami’s kamer mocht verblijven. 

Verward vertelde ik haar dat ik erop terug zou komen. Gelukkig begreep Sita mijn weerstand. 

Die dag stond geheel in het teken van een klaagzang naar Swami. “Waarom moet dit Swami?” 

“Geef me een teken Swami?” Na een lange wandeling, waarbij ik rondkeek of er tekenen waren in de wolken of in de omgeving, kwam

ik uitgeput en gefrustreerd thuis. Arme Carla die moest het allemaal aanhoren. Als laatste redmiddel ging ik naar de tempel en lag

vertwijfeld aan Zijn voeten, waar ik Hem hoorde zeggen: “heb ik je dan vanmorgen al geen teken gegeven?” Pas toen herinnerde ik me

het beeld van de gele stoel met Mohanji erin. 

Het luisteren naar de Meester binnenin vereist een afgestemde ‘open mind’. De emoties van die dag blokkeerden dit volledig. Maar

goed, deze ervaring was ook belangrijk.

Een uitnodiging kon daarna niet uitblijven! Wat hebben we 3 geweldige sathsang dagen gehad! 

Mohanji is vol respect en liefde naar Swami en Baba en vertelde ons dat hij geen volgelingen wil maar Meesters. Dat wij allemaal tot

dat Meesterschap mogen komen en de illusie doorzien. 

De traditie (‘lineage’ van Meesters) heeft hem gestuurd en dat voelden we ook zo. 

Supreme Consciousness uit de Bron is een en dezelfde met vele Gezichten.

Wat betekent Mohanji’s bezoek voor de Sai Tempel? Verandert er iets? 

De Sai Tempel blijft zoals die is, het huis van Swami en Baba. Wie weet komen er in de toekomst wederom Meesters naar de tempel. De

Sai Tempel is een magneet en die trekt mensen en Meesters aan. Vol verwachting kijken we uit naar dát wat nog gaat komen…

 

Het jaar 2022 staat voor de deur. Wederom een jaar van transformatie. Wij wensen jullie allen een baanbrekend 2022 met veel

verbondenheid, liefde en innerlijke groei. 

Love Carla en Kannaiah

Lieve mensen Sai Ram,
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