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 Sai Ram, lieve mensen,

In dit augustusnummer
vind je een bonte mix van

eeuwige wijsheid, actuele thema’s
en persoonlijke bespiegelingen.

Van hemellichamen tot
aardse gebeurtenissen –

met hier en daar een knipoog.
Veel leesplezier!

Kannaiah en Carla 

Aanmelden nieuwsbrief
Mohanji Ned. 

via de site mohanji.org



 Help, mijn jas past niet meer…

 In de luwte van het nieuws
• Met één been in de wolken…
De Wifi van God – An-Passant

 Spirituele ochtendhumor met een knipoog naar actualiteit.

 In het hart van de Meester
• Wanneer overgave volmaakt is…

 Drukte boven ons hoofd – An-Passant
 Luchtvaart, drones, stilte en de ziel van de lucht.

 Water in beweging
• Aqua Solara en leiders van Inheemse Stammen

• Kunst in beweging
Foto: Werk van Rebang Dewan – gekozen door de VN

 Algemeen bericht
• Nieuwe WhatsAppgroep – Sai Tempel Onderdijk

 Innerlijke ruimte
• De uitdaging van je leven – Eckhart Tolle

Blijf  bewust van de ruimte in jezelf  

 Kosmos en toekomst
• Uranus in Tweelingen – Michelle Karén

De toekomst is nu
 Wat de sterren ons vertellen over het nieuwe tijdperk.

 Laat het varken passeren
 Een olifant, een varken, en een wijze les over niet elke

modderplas betreden.

 Ter overweging
• Je kunt geen feminist zijn als je melk drinkt en eieren eet –

PETA
 Een confronterende oproep tot compassie.

INHOUDSOPGAVE



·   maandag 4 augustus
 Rudrābhiśekam – 19:30 uur

·   zaterdag 9 augustus
 Dag van de Inheemse Volkeren – Een moment van eerbied voor de oude culturen, hun

verbondenheid met de aarde en hun levende wijsheid.

·   zondag 10 augustus 
 Bhajans – 10:30 uur

 Aansluitend: lunch (breng iets mee om te delen)

·   maandag 11 augustus
 Rudrābhiśekam – 19:30 uur

·   maandag 18 augustus
 Rudrābhiśekam – 19:30 uur

·   maandag 25 augusus
 Rudrābhiśekam – 19:30 uur

MAANDAGENDA
AUGUSTUS 



Help, mijn jas past niet meer...

“Geef de wereld niet de schuld. Verander jezelf, en de wereld zal je transformatie
weerspiegelen.”
~ Sathya Sai Baba

“Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.”
~ Mahatma Gandhi

Want hoe kun je een nieuwe jas aantrekken als je blijft wijzen naar de kou buiten?
Er komt een moment op het spirituele pad — het is geen vast moment, er hangt geen
bordje “nu begint het” — waarop je ineens beseft: deze jas past niet meer. Je kent ‘m
wel, die oude jas van patronen, pleasen, verjaardag plichtplegingen en automatische
familiebezoekjes, waar je je vooral verheugde op het gebakje. Ooit voelde die jas
comfortabel. Veilig zelfs. Je wist wie je was, of in elk geval wie je moest zijn.
Je zat daar, met een glas Chardonnay in de hand (waar je stiekem best aan gehecht
was), een borrelhapje tactisch ontwijkend — en niemand leek zich te herinneren dat je
al jaren vegetarisch at. En ineens... is de craving weg. Alsof het vanzelf uit je systeem
glipt, zoals ooit ook die peuk die je nog als ‘medi-teer momentje’ rechtvaardigde. Je
glimlacht nog wel, je doet mee, maar innerlijk ben je al vertrokken. Je ziel heeft de jas al
uitgetrokken.
Wat is er gebeurd?
Je bent gegroeid. Niet in ego (dat zou juist een bontjas zijn geworden), maar in
bewustzijn. En net zoals kinderen hun kleren ontgroeien, groei jij uit je oude zelfbeeld,
je rollen, je ingesleten gewoontes. Vrienden, collega’s of familieleden die je vroeger
vlekkeloos aanvoelde, triggeren je nu. Of erger: ze voelen je niet meer aan. 
En jij henzelf ook niet. Projecties botsen op een lege muur. Je zegt ineens "nee" tegen
dingen waar je eerder "ja hoor, natuurlijk" bij mompelde. Je glimlacht beleefd, maar je
ziel staat op een ander perron. Je oude jas blijft aan de kapstok hangen, maar je trekt
‘m niet meer aan.

En dan komt de volgende valkuil.

Gooi je oude jas niet weg voordat je een nieuwe hebt...

...is een prima advies als het over winterkleding gaat. Spiritueel gezien? Compleet
onbruikbaar. Want hoe kun je écht een nieuwe fase ingaan, als je nog met één been in
de oude staat? Dat is als verhuizen, maar je oude huis blijven poetsen — uit gewoonte,
of schuldgevoel. Het universum weet dan ook niet wat je bedoelt. "Wil je nou licht leven,
of toch nog een beetje donkerbruin comfort?" vraagt het zich af.



Je kunt het niet allebei hebben. De jas moet uit. Soms zelfs zonder dat je al een nieuwe
hebt. En ja, dat voelt koud. Naakt zelfs. Alsof je op een verlaten perron staat zonder
bagage en zonder bestemming. Je voelt je eenzaam, misschien zelfs somber — terwijl er
innerlijk juist iets groots gaande is. Er wordt ruimte gemaakt. Voor het nieuwe. Voor wie jij
werkelijk bent.

En dat, … vraagt moed.
Het vraagt doorzettingsvermogen om trouw te blijven aan je innerlijke stem, terwijl de
buitenwereld je liefst in het oude spoor houdt. Alsof jij nog gewoon je oude jas hoort te
dragen — want "je was toch altijd zo gezellig?"

Maar naarmate je vaker kiest voor jouw waarheid, je aanpak, je stilte, begint de omgeving
het aan te voelen. Je straalt iets anders uit. En als je even geen jas hebt, nou ja — dan is
het tijd om de zon in jezelf aan te steken.

Meesters als wegenbouwers

Gelukkig zijn we niet de eersten die dit pad bewandelen. Echte Meesters hebben deze
‘tussenfase’ — het niet-meer-oude en het nog-niet-nieuwe — tot in de kern doorleefd. Ze
kennen de leegte, de strijd met de mind, de beproevingen. Zij zijn door dalen en pieken
gegaan en zijn niet bezweken aan het lawaai van de buitenwereld. Ze zijn meester
geworden over hun mind. Geen romantisch sprookje, wél een haalbare realiteit. Als je hun
pad leest of voelt, ontdek je dat jouw chaos er gewoon bij hoort.

Een Avadhoota? Die draagt geen jas. Die loopt gewoon in z’n blootje, haha. Geen rol,
geen façade — geen behoefte meer aan iets dat je warm moet houden tegen een wereld
die je allang omarmd hebt.

Soms verlang je naar een ‘normaal’ leven. Lekker simpel. Niks innerlijke groei, gewoon
boodschappen doen en klagen over het weer. Maar zelfs dát lukt niet meer zoals vroeger.
Want er is iets in jou wakker geworden dat niet meer slaapt. Je ziel knipoogt als je je
probeert te verstoppen in je oude jas. “Leuk geprobeerd,” zegt ze dan.

Dus wees mild. Gun jezelf tijd. En laat je niet misleiden door hoe het er aan de buitenkant
uitziet. Wat jij doormaakt, is transformatie. En dat is soms rommelig, ongepolijst, en niet
Instagramwaardig. Maar het is echt.

En zeker nu — in deze tijd van veel lawaai, versnelling en collectieve verwarring — is het
van levensbelang om de frequentie hoog te houden. Niet uit ontkenning, maar uit besef:
alleen wie stevig ín zichzelf staat, kan licht zijn voor anderen.
Dus: draag je nieuwe jas met trots. Of loop even zonder. Maar leg die oude jas gerust
opzij. Hij heeft zijn dienst bewezen.



Met één been in de wolken…

De Wifi van God

Sinds de laatste software-update van mijn meditatieschema — dat wil zeggen: sinds ik
besloot élke ochtend vóór het nieuws eerst in te keren — merkte ik dat er iets geks
gebeurde.
Niet buiten mij. Binnenin.

Alsof ik een soort goddelijke wifi oppikte. Tijdens het douchen. Of tandenpoetsen.

Niet altijd even stabiel, hoor. Soms viel-ie uit tijdens het checken van de NOS-
headlines.
(“Vliegtuigramp, bosbranden, hittegolf, iets met kunstmatige intelligentie die mogelijk
een eigen bewustzijn ontwikkelt, maar daar is discussie over.”)

Toch voelde ik iets.
We hebben satsang — sterker nog, we kunnen niet zonder.
Alsof er een signaal is dat altijd zendt.

Ik zit op de tablet. En op mobiel.
Of denk aan de buurvrouw die me gisteren vroeg:
“Zeg, mediteer jij nou nog steeds? Is dat niet een beetje... passé? Je kunt tegenwoordig
gewoon een app downloaden met rustgevende regen.”

Ik knikte vriendelijk.
Ja, ook dat is God.
De regen. De buurvrouw.
Haar wenkbrauwen die iets te hoog gingen bij het woord ‘chakra’s’.

Ik zat vanmorgen weer. In stilte.
En ineens… zuchtte iets in mij diep.

Niet heilig.
Niet verheven.



Meer zo’n zucht als na drie minuten WhatsApp-stilte terwijl je iets gênants stuurde.
Opluchting.

Want God bleek gewoon aanwezig.
Tussen en tijdens de koffie en het krantenbericht door.

Tussen en tijdens mijn geërgerde blik op de kat — die wéér op mijn meditatiekussen lag —
en de gedachte: “Is dit het nou?”

Ja.
Misschien is dit het nou.
Of juist het begin van iets wat je niet kunt downloaden.

An-Passant



Wanneer overgave volmaakt is…

Een ware Meester leeft niet voor zichzelf. Zijn bestaan is dienstbaarheid – stil, krachtig
en zonder voorwaarden. Hij ziet, voelt en doorgrondt veel meer dan het oog ooit zal
zien. En als de tijd rijp is, neemt hij soms iets op zich wat eigenlijk bij een ander hoort.

Een toegewijde leerling kan tot een punt komen waar slechts één innerlijk obstakel hem
nog scheidt van bevrijding. De Meester ziet dit, en uit pure compassie – niet uit
verplichting of verwachting – neemt hij het op zich. Niet omdat de leerling het vraagt,
maar omdat de overgave compleet is. In dat stadium is er geen “ik” en “jij” meer. De
Meester herkent zichzelf in de leerling. Het is als zelfhulp, in een grotere werkelijkheid.

Dit is geen gunst. In de wereld van geld en maatschappelijke relaties wordt alles als een
wederdienst gezien. Maar in de zuivere relatie tussen Guru en leerling bestaan geen
transacties. Er is alleen vertrouwen, en verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeit.
Zoals je in de bus stapt en vertrouwt dat de chauffeur je veilig leidt – zo draag je jezelf
over aan de Meester. Vanaf dat moment is het zijn taak om je vooruit te brengen. Niet
door alles van je over te nemen, maar door precies dat weg te halen wat je écht niet
meer kunt dragen.

En ja, dit kan zelfs het lichaam van de Meester beïnvloeden. Want het lichaam, hoe
goddelijk het ook gedragen wordt, heeft een aard. Het heeft voedsel nodig, rust, water.
Maar de Meester is niet het lichaam. Hij is één met het bestaan zelf. En binnen dat
bestaan functioneert het lichaam als instrument – niet als centrum.
Sommige Meesters, vrij van eigen karma, nemen de lasten van anderen op zich. Wat
voor een ander veertig jaar van lijden en zuivering zou vergen, draagt de Meester in
veertig dagen. In stilte. In liefde. Niet omdat hij moet, maar omdat hij wil. Omdat hij weet
dat zijn tijd op aarde beperkt is, en hij elk moment gebruikt om te dienen.

Als zijn lichaam dan tekenen van vermoeidheid vertoont, is dat geen ziekte zoals wij die
kennen. Het is een innerlijk werk dat zich uit in het fysieke. Hij lijdt niet; hij zuivert. En hij
klaagt niet; hij draagt. In eenvoud.
Een Meester die op die manier leeft, vraagt niets. Maar hij wéét wat je nodig hebt – als
jij tenminste bereid bent werkelijk te volgen.

~ Mohanji



Drukte boven ons hoofd

De lucht was ooit het domein van stilte.
Een plek waar dromen opstegen, gebeden zweefden en vogels de koers bepaalden.

Tegenwoordig klinkt er boven ons hoofd vooral gezoem, geknetter en geratel.
Elon Musk stuurt zwermen satellieten de hemel in,
militairen testen drones met gezichtsherkenning,
en commerciële raketten racen naar toeristische sub ruimte.

Zelfs het zen-gevoel van een wolk lijkt tegenwoordig onder constructie.

En dan — als tegengewicht — een verdwaalde gans.
Of een meesje op een telefoondraad, onbewogen.
Alsof ze zeggen:
"Jullie mogen dan boven mij vliegen, maar ik ben nog steeds thuis."

Ergens daartussen beweegt ons bewustzijn.
We scrollen, volgen, reageren —
maar wie kijkt er nog écht omhoog?

Niet uit angst dat er iets naar beneden valt,
maar om weer te herinneren wat ‘ruimte’ betekent.
Ruimte in je hoofd. Ruimte tussen gedachten.
Ruimte tussen jouw innerlijke hemel en al die mechanische vogels die daar nu rondvliegen.

Ik zat laatst even stil,
in een zeldzaam onbewaakt moment.
Een drone zoefde voorbij.
Ik dacht: “Ah… wéér geen verlichting.”

Tot ik hem hoorde brommen in morsecode:

“Je bent geen project. Geen pakket. Gewoon ademend bewustzijn.”

 An-Passant



Aqua Solara en leiders van Inheemse Stammen

Aqua Solara – Water, Wijsheid en de Weg van het Hart
Een ode aan de kracht van zuivering – in onszelf en in de wereld

Op 9 augustus, de Internationale Dag van Inheemse Volkeren, staan we stil bij de
verbondenheid tussen mens, natuur en spirit. Het is een moment waarop het project
Aqua Solara, ontstaan onder de inspiratie en begeleiding van Mohanji, bijzondere
aandacht verdient.

Aqua Solara verbindt wetenschap en spiritualiteit met het concrete doel water te
zuiveren – niet alleen fysiek, maar ook energetisch. Geïnspireerd door Mohanji en
gedragen door de Guru Mandala zet wetenschapper en alchemist Dolf Zantinge zich
onvermoeibaar in voor het helen van water. In samenwerking met inheemse spirituele
leiders en ondersteund door Maddhu, Dominic en Mark, worden rivieren als de Ganges
en de Amazone letterlijk opgelicht en gedragen in het licht van hogere
bewustzijnslagen.

Tijdens de Kumbh Mela werd in India, in aanwezigheid van Mohanji, een nieuw
waterzuiveringsapparaat gelanceerd. Deze mijlpaal markeerde het begin van een
wereldwijde beweging waarin oude wijsheid en moderne technologie elkaar de hand
reiken – met eerbied, liefde en daadkracht.

We hopen in een volgende editie dieper in te gaan op dit bijzondere project en de
mensen erachter. Voor nu alvast een hartelijke groet aan Dolf en zijn team – én diepe
dankbaarheid voor het licht dat zij helpen brengen, druppel voor druppel, stroom voor
stroom.



Kunstwerk van Rebang Dewan, een Chakma- jongen, werd gekozen als visuele identifier
van het Permanente Forum voor Inheemse Zaken van de Verenigde Naties.
 
* Chakma: een inheemse etnische minderheid uit Bangladesh



Algemeen bericht

Nieuwe WhatsAppgroep – Sai Tempel Onderdijk

Wil je snel op de hoogte zijn van spontane bijeenkomsten, wijzigingen in
het programma of bijzondere oproepen?

Sinds kort is er een WhatsAppgroep speciaal voor bezoekers en
betrokkenen van de Sai Tempel in Onderdijk. Deze groep wordt enkel
gebruikt voor praktische communicatie vanuit de tempel – zonder
onderlinge chat.

 Scan de QR-code hieronder om je aan te melden en verbonden te
blijven!

(Let op: de groep is alleen bedoeld voor mensen die daadwerkelijk met
regelmaat betrokken zijn bij activiteiten in de tempel.)



De Uitdaging van je Leven

De uitdaging is om in je dagelijks leven niet terug te vallen in volledige identificatie met het
persoonlijke — de mind, de verhalen, de reactiviteit, de matrix.
Gevangen raken in die matrix is gemakkelijk.

De ware uitdaging is:
om bewust te blijven van de ruimte in jezelf.
Vanuit die innerlijke ruimte leef je dan gewoon je leven — als mens, functionerend als
persoon, gebruikmakend van de kennis en ervaring die je als persoon hebt opgedaan. Die
hebben hun waarde en nut. Wat je weet, wat je kunt, je talenten — het zijn prachtige
dingen.
Maar tegelijkertijd ben je verbonden met iets dat veel groter is dan dat.
Daaruit komt je ware zelfbesef voort.

En dan is het niet langer nodig om voortdurend op je hoede te zijn, om je ego te
verdedigen of te versterken.

~ Eckhart Tolle



Stabiliteit ons fundament – 
flexibiliteit wordt onze vleugel…

URANUS IN TWEELINGEN
2025 is een uitzonderlijk keerpuntjaar. Niet één, maar álle traag bewegende planeten
veranderen van teken — iets dat, gezien hun uiteenlopende snelheden, zelden tot nooit
voorkomt.
Even opfrissen: in november 2024 ging Pluto definitief het teken Waterman binnen. In
maart 2025 volgde Neptunus naar Ram, Saturnus voegde zich daar in mei bij, en in juni
verhuisde Jupiter naar Kreeft.
Maar maandag 7 juli is in dit opzicht het belangrijkst. Op die dag vindt de enige
planetaire aspectering van de week plaats, én Uranus – de laatste in de rij – maakt na
zeven jaar Stier de sprong naar Tweelingen. Deze eerste binnenkomst duurt slechts
vier maanden, tot 7 november. In die tijd zullen we al duidelijke verschuivingen zien in
de samenleving, met name op het gebied van wetenschap, communicatie, media,
onderwijs, relaties en kunstmatige intelligentie (A.I.). Daarna keert Uranus voor een
laatste keer terug naar Stier, om op 26 april 2026 definitief in Tweelingen te blijven tot
22 mei 2033.
Omdat planetaire cycli zich herhalen, is het wijs om terug te blikken in de geschiedenis.
Uranus was eerder in Tweelingen:

Van 1941 tot 1949 (tijdens WOII en de uitvinding van o.a. de magnetron, kleuren-tv,
dialysemachine, klittenband, Tupperware, de jeep, de bikini, transistors, lp’s,
synthetische wasmiddelen, spuitbussen...).
Van 1859 tot 1866 (de Amerikaanse Burgeroorlog; uitvinding van het eerste
verkeerslichtsysteem, de eerste onderzeeër, synthetische kleurstoffen…).
En daarvoor van 1774 tot 1782 (de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog; de
elektrische telegraaf, het stoomschip, bifocale brillen, het doorspoeltoilet, de
cirkelzaag…).

Uranus is de ‘hogere octaaf’ van Mercurius, de heerser van Tweelingen. Dat betekent
dat de veranderingen die we nu al ervaren nog sneller en radicaler zullen verlopen —
alsof we een sciencefictionfilm binnenstappen.



We kunnen ons rusteloos, nerveus of opgejaagd voelen. Oude denkstructuren brokkelen
af, wat ruimte schept voor nieuwe mentale creativiteit. Alternatieve, snellere en speelsere
onderwijsmethoden zullen ontstaan. Onze nieuwsgierigheid wordt grenzeloos, en
excentrieke of ongewone interesses kunnen plotseling de aandacht trekken. Ons begrip
versnelt. Met gevatheid en originaliteit zullen we ons uitdrukken — gevoed door intuïtie en
verbeeldingskracht.

Nieuwe ideeën zullen onze kijk op de werkelijkheid ingrijpend veranderen. 
Onverwachte inzichten brengen ons in contact met onaangeroerde lagen van onze
creatieve vermogens. Schokkend nieuws of gebeurtenissen kunnen onze stabiliteit
verstoren en dwingen tot een nieuwe manier van waarnemen en denken.
Mentale gezondheid wordt een groter aandachtspunt. Bij mensen die al weinig gegrond
zijn, kan extreem mentaal idealisme – los van emoties – leiden tot geestelijke instorting.
Wie geen richting of doel heeft, kan snel aangetrokken worden tot nieuwe ideeën, maar
net zo snel weer afhaken — wat leidt tot vluchtige bezigheden.
Hoe snel het leven ook lijkt te gaan, het wordt des te belangrijker om álles in vraag te
stellen. Plotselinge wendingen kunnen op elk moment iemands denken volledig
omgooien. Tegenstellingen tussen visies kunnen tot stevige conflicten leiden. Er dreigt
een scheiding tussen innerlijke wijsheid en het intellect.

Vrijheid van meningsuiting wordt een essentieel thema. Alternatieve informatiekanalen
zullen floreren. Sociale media exploderen van creativiteit. Nieuwe literaire vormen
ontstaan, en zelfs de manier waarop we lezen zou kunnen veranderen. Ook handel en
commercie zullen sterk innoveren. Ongewone vervoersmiddelen – zoals spoorloze
treinen of vliegende auto’s – zouden realiteit kunnen worden. En onze belangstelling voor
buitenaards leven, en de interactie ermee, zou zichtbaarder kunnen worden.
Nieuwe vormen van energie komen in beeld. Apparaten op batterijen zouden achterhaald
raken. Ontwikkelingen in de luchtvaart zullen onze onderlinge verbondenheid
revolutioneren. De kwaliteit van de lucht wordt een groter maatschappelijk thema.
Zelfrijdende auto’s, mensachtige robots en A.I. kunnen zich zodanig ontwikkelen dat
machines mensen niet alleen vervangen, maar ook gaan beheersen. Digitale controle,
cyberaanvallen, geautomatiseerd toezicht: het hoort allemaal bij het plaatje. 
De toekomst is nu.



Oude structuren en tradities wankelen. Grote organisaties worden herzien. De behoefte
om het onmogelijke mogelijk te maken, vraagt om vindingrijkheid,
aanpassingsvermogen en een open geest. Moeilijke problemen vinden verrassende
oplossingen. Ook onze omgang met verantwoordelijkheden verandert, wat nieuwe
kansen biedt — soms ten koste van zekerheid, maar altijd ten bate van groei, avontuur
en eigenheid.

Een diepe opstandigheid zal leiden tot broodnodige hervormingen. Progressieve
bewegingen en onverwachte revoluties liggen in het verschiet. Vriendschappen kunnen
abrupt veranderen, bondgenootschappen verschuiven, en massale migratiegolven
ontstaan. Als reactie op sociale en economische onzekerheid zal de drang tot verhuizen
sterker worden. Sociale netwerken worden vloeibaarder. Gemeenschappelijk wonen en
uitgebreide familieverbanden nemen toe, los van grenzen als leeftijd, taal, religie of
afstand.

Collectieve doelen zullen als magneet werken. Alles wat de vooruitgang belemmert,
wordt onverbiddelijk losgelaten. Wie zich niet inzet voor het hogere goed, haakt vanzelf
af. Wat overblijft is een hechte groep die harmonieus samenwerkt aan een betere
samenleving.

In persoonlijke relaties dient zich een nieuw paradigma aan. We omarmen grotere
sociale diversiteit. De balans tussen vrijheid en verbondenheid, tussen liefde en
vriendschap, wordt essentieel. Intellectuele en spirituele stimulans wordt net zo
belangrijk als aantrekkingskracht, spontaniteit en avontuur. De diepste verbondenheid
ontstaat daar waar gelijkwaardigheid en wederkerigheid elkaar vinden.

~ Michelle Karén, M.A., D.F.Astrol.S.
Astrologe, sjamane, auteur van Astrology for Enlightenment 



Kies je gevechten met wijsheid

Op een dag nam een olifant een bad in de rivier en wandelde vervolgens rustig over de
weg.
Toen hij bij een brug kwam, zag hij een varken aankomen dat helemaal onder de modder
zat.

De olifant ging zwijgend opzij,
liet het vuile varken passeren
en vervolgde daarna zijn weg.

Het varken, trots op zichzelf, vertelde later aan zijn vrienden:
“Kijk eens hoe groot ik ben – zelfs de olifant ging voor mij opzij uit angst!”

Toen enkele olifanten hun vriend vroegen waarom hij opzij was gegaan,
en of het uit angst was geweest,
glimlachte de olifant en zei:

“Ik had het varken makkelijk kunnen verpletteren,
maar ik was schoon en het varken was smerig.
Als ik het had verpletterd, zou mijn poot vuil geworden zijn.
Dat wilde ik vermijden – daarom ben ik opzij gegaan.”

De les:
Een mens met inzicht en realisatie vermijdt contact met negativiteit – niet uit angst,
maar omdat hij zich niet wil laten besmetten, ook al is hij sterk genoeg om het te
vernietigen.

Je hoeft niet op elke mening, elke opmerking of elke situatie te reageren.
Laat het drama aan je voorbijgaan en ga rustig verder op je pad.

Kies je gevechten met wijsheid.
Niet alles verdient jouw tijd en aandacht

~ Auteur onbekend



TER OVERWEGING...

Je kunt geen feminist zijn als je melk drinkt en eieren eet
Misbruik zonder toestemming is niet alleen een menselijk probleem. Dierlijke landbouw
is volledig afhankelijk van uitbuiting van vrouwen. Op veehouderijen worden vrouwelijke
dieren opgesloten, onder dwang bevrucht en gedood zodat hun ovulatiemarkers, melk
en andere lichaamsdelen verkocht kunnen worden voor menselijke consumptie. In een
tijd waarin vrouwen in opstand komen tegen seksueel misbruik, vraagt PETA
iedereen om solidariteit te tonen met vrouwen van ALLE soorten – die net als
mensen angst en pijn ervaren – en vegan te worden. 

Koeien op melkveebedrijven worden seksueel misbruikt
Koeien zijn geweldige moeders die, net als mensen, hun baby’s negen maanden
dragen en ze verzorgen, waardoor ze een sterke band ontwikkelen.
Koeien maken melk om dezelfde reden als vrouwen: om hun baby’s te voeden. 
Ze produceren alleen melk als ze zwanger zijn of borstvoeding geven. 
Op melkveebedrijven worden ze herhaaldelijk onder dwang bevrucht door middel van
kunstmatige inseminatie terwijl ze vastgebonden zitten in een apparaat dat de industrie
een “verkrachtingsrek” noemt. In de commerciële melkveehouderij worden hun baby’s
binnen 24 uur na de geboorte weggehaald en als ze vrouwelijk zijn, komen ze in
dezelfde cyclus van ellende als hun moeder terecht. De mannelijke kalveren worden
gedood of verkocht aan de kalfsvleesindustrie. Moederkoeien schreeuwen en roepen
vaak nog dagen of weken naar hun jongen nadat ze van hen zijn weggerukt.
De druk van de voortdurende zwangerschap put koeien uit en vaak raken ze
vermagerd, hebben ze mastitis (geïnfecteerde uiers) of zijn ze kreupel. Als ze uitgeput
zijn en geen grote hoeveelheden melk meer kunnen produceren, worden ze naar het
slachthuis gestuurd en gedood. Al deze ellende wordt hen aangedaan zodat mensen
kaas of yoghurt kunnen eten.

Het voortplantingssysteem van kippen wordt overhoopgehaald voor een
roerei
Boeren behandelen kippen als ei-leggende machines. Ze gebruiken licht en voedsel om
hun voortplantingssysteem te manipuleren en extra legcycli op te wekken, waardoor ze
gedwongen worden om wel 300 eieren per jaar te produceren – veel meer dan de 10 tot
15 eieren die hun voorouders in de natuur produceerden.



Hierdoor hebben ze vaak last van cysten, infecties, ovariumcarcinomen en
voortplantingstumoren en soms komen er meerdere eicellen in vast te zitten – wat
levensbedreigend is. Hun botten versplinteren vaak door osteoporose omdat hun
lichamen gedwongen worden om onnatuurlijke grote hoeveelheden eierschalen te
produceren, dag na dag, zonder rust.
Als hun eierproductie afneemt, worden deze gevoelige dieren in krappe kratten gestopt
en moeten ze een vreselijke reis naar het slachthuis doorstaan. De kippen die de reis
overleven, worden aan hun poten vastgeketend voordat hun keel wordt doorgesneden –
soms terwijl ze nog bij bewustzijn zijn.

Moedervarkens worden mishandeld voor spek
Een paar weken voor en na de bevalling worden moedervarkens opgesloten in
kraamkooien die zo klein zijn dat ze zich niet eens kunnen omdraaien, laat staan hun
sterke drang om een nest te bouwen voor hun baby’s kunnen vervullen, zoals ze van
nature zouden doen. Vrouwtjes worden jarenlang herhaaldelijk kunstmatig
geïnsemineerd. Bij elk nest worden ze van hun biggen gescheiden door tralies in de kooi,
waardoor deze moeders hun natuurlijke instinct om voor hun baby’s te zorgen niet
kunnen uitleven. De biggen worden al na een paar weken bij hun moeder weggehaald en
overgebracht naar mesthokken voordat ze naar het slachthuis worden gestuurd, waar
velen worden vergast. Voor vrouwtjes, die hun eigen nestjes krijgen, gaat de cyclus van
misbruik door.

Verwerp het suprematistisch denken
De ontkenning van dierenrechten komt voort uit hetzelfde suprematistisch denken dat
vrouwenrechten heeft tegengewerkt. Sommigen doen het lijden van vrouwen van andere
soorten snel af als onbelangrijk, maar vrouwen – ongeacht de soort – zijn het slachtoffer
van systematische onderdrukking.
De rechtvaardigingen van mensen om het lijden van andere dieren te negeren en hun
basisrechten te ontzeggen zijn gebaseerd op speciësisme en lijken opvallend veel op de
rechtvaardigingen die gebruikt worden om het lijden van vrouwen te negeren en hun hun
fundamentele rechten te ontzeggen.
~ Melissa van den Aarssen
* ‘Speciësisme’ is de levensovertuiging van de mens dat de levens en ervaringen
van andere dieren inferieur zijn aan die van mensen simpelweg omdat ze van een
andere soort zijn. Dit wereldbeeld staat aan de grondvesten van de meest
wijdverspreide vormen van dierenmishandeling. 

https://www.peta.nl/onze-missie/
https://www.peta.nl/onze-missie/
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MAANDBLAD 
 

Kent u iemand die geïnteresseerd is en 
het maandblad nog niet ontvangt, 

laat het ons dan even weten! 
 

 

We hebben het over mensenrechten maar negeren de 
rechten van andere wezens. Hun kreten worden niet 
gehoord, hun levens worden uitgebuit en vernietigd. 
Als de mens pijn brengt, kan hij geen vrede kennen. 

❤ Mohanji 
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